
WWW.KOMMM.NL

Gods bijzondere mensen
door Arie van der Stoep

Ze leven óp, als ze je blij kunnen maken door je iets te geven. Of als ze je kunnen bemoedigen

door voor je te bidden. Of als ze op de een of andere wijze iets voor je kunnen doen. Fantastisch!

Mensen in wie je het hart van God vindt. Want God is ook zo!

Hij is zelf een helper, een bemoediger en een trooster. De Heilige Geest wordt dan ook door Jezus de

Trooster genoemd (1). Die maakt het karakter van God openbaar. Aan de ene kant zie je hoe Hij zijn

kracht laat zien tegenover de vijand, de satan. Bijvoorbeeld wanneer mensen bevrijd worden die door

hem overheerst worden (2). Aan de andere kant ervaren mensen die in duisternis verkeren of verdriet

hebben of eenzaam zijn, door Hem Gods liefde en bewogenheid. Hij troost. Door woord en daad (3).

Een levende steun

Het bijzondere is nu dat, wanneer mensen door geloof in Jezus kinderen van God worden, Gods Geest

maakt dat zij qua karakter gaan lijken op hun Vader in de hemel (4). Zoals Jezus op Hem lijkt (5).

Met een bewogen hart gaan zij de wereld in, om mensen die verloren zijn, te redden voor de

eeuwigheid. Of zij krijgen een hart voor het zwakke en hulpbehoevende, zodat de gave van

barmhartigheid in hen groeit (6). Of zij worden geraakt door de geestelijke strijd waarin mensen kunnen

verkeren en worden bidders.

En dan de gevers (6). Je kent ze wel, de mensen die het heerlijk vinden om anderen blij te maken door

een attentie - een bloemetje, iets lekkers - of gewoon, door aandacht en belangstelling. Maar ook de

velen die een levende steun zijn voor hun gemeente en voor mensen in de zending bijvoorbeeld. Die

hen voorzien van financiële en andere middelen.

Vervulling van hun leven

Over al deze mensen zegt Jezus: Het is zaliger te geven dan te ontvangen (7). Dat ervaren zij ook! Het

geven maakt hen gelukkig. Omdat ze daarin met het hart van God verbonden zijn en zijn liefde mogen

uitdelen. Het is een vervulling van hun leven, van hun christen-zijn.

Ik dank God voor zulke mensen, in wie door de Heilige Geest het karakter van God zichtbaar wordt.

Voor zijn zegen door hen heen, ook voor mijzelf, in mijn werk en in mijn persoonlijke leven. Voor de

gevers, de bidders, de troosters, de helpers en voor allen die een bemoediging voor mij waren en zijn.

Door hun leven met God.

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 14:16.

... Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

(2) Matteüs 12:28.

... indien Ik door de Geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God over jullie

gekomen.



(3) Romeinen 15:18-19.

... hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en

daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest.

(4) Matteüs 5:44-45.

... Hebt jullie vijanden lief en bidt voor wie jullie vervolgen, opdat jullie kinderen mogen zijn van jullie

Vader, die in de hemelen is; ...

(5) Johannes 14:9b.

Jezus zei tot hem: ... Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; ...

(6) Romeinen 12:6-8.

Wij hebben nu gaven, overeenstemmend met de genade die ons (ieder persoonlijk - AvdS) gegeven is: ...

wie met anderen deelt (wie uitdeelt, wie geeft - AvdS), in overeenstemming met (de genade van - AvdS)

onze eenvoud; ...; wie barmhartigheid bewijst, in overeenstemming met (de genade van - AvdS) onze

blijmoedigheid.

(7) Handelingen 20:35b.

... de Heer Jezus..., die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
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